
  
 

Programma Dodenherdenking 2026 Koewacht 

 

1. Hymm tot the fallen: E.M.M. 

 

2. Welkom en bezinning: Vertegenwoordiger College B&W Terneuzen. 

 

3. ‘Schrijf mijn naam niet in de steen’: St.-Ceciliakoor. 

 

4. Gedicht: Jij was een van de duizenden (Pien van Grimberghe (Groep 8, De Vlaswiek). 

 

5. ‘Sag Harbor Sunset’ (van Robert Sheldon): E.M.M. 

 

6. Alle namen van de slachtoffers worden genoemd door Werner Acke (voorzitter) en de 

geschiedenis wordt verteld van de slachtoffers van Nederlands Indie door Willy 

Verschraegen en Anne van Goethem  

 

7. ‘Blijf mij nabij’: St.-Ceciliakoor. 

 

8. Gebed: pastoor Wiel Wiertz 

 

9. Taptoe: Jan Meijs. 

 

10. Twee minuten stilte. 

 

11. Pools volkslied dzv St. Ceciliakoor 

 

12. Wilhelmus: allen. 

 

13. Afsluiting: Werner Acke (voorzitter). 

 

14. St Florian Chorel: E.M.M. 

 

15. Allen verlaten de kerk waarna bloemlegging bij het monument en defilé langs de 

graven van de Poolse militair en de slachtoffers van de V2. 

 

16. Na afloop is er een ontmoeting in de Vlaschaard (Oude bibliotheek) met een kop 

koffie of thee en bezichtiging tentoonstelling leerlingen Groep 7&8, De Vlaswiek. 

 

Vrijheid geef je door    

 

      


