Beste genodigde,

Donderdag 2 april planten we in het arboretum een jonge Ginkgoboom
als symbool voor vrede. Met deze laatste aanplant in Wageningen,
Stad der Bevrijding, maken we de cirkel rond.

We nodigen u van harte uit voor deze ceremonie op de plek waar op
5 mei onze veteranen elkaar ontmoeten, generaties samenkomen en het
vrijheidsdefilé begint als eerbetoon aan onze bevrijders, WOIl-veteranen
en geallieerden.

Datum: 2 april 2026
Tijd: 15.30-17.00 uur
Locatie: Arboretum Belmonte, Generaal Foulkesweg 94-A,
Wageningen

Programma
15.30 - Inloop Koetshuis
16.00 - Ceremonie bij de boom
16.30 - Vervolg in het Koetshuis
16.40 - Hapje, drankje en ontmoeting
17.00 - Einde

De Ginkgo biloba staat wereldwijd bekend als Vredesboom:
een teken van hoop, veerkracht en verbinding, afkomstig van bomen die de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki overleefden. Met deze boom eren we het
verleden en benadrukken we onze gezamenlijke wens voor een vreedzame toekomst.
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