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Betreft: Zondagsrust 
 

 
Geachte dames, mijne heren,  
 

 
Behoud van de zondagsrust met de zondag als collectieve rustdag is in onze gemeente bestaand 
beleid. 
De bevoegdheid tot instelling van de verordening hiervan ligt thans nog bij het gemeentebestuur. 
Zo is dit tot heden van toepassing in alle gemeenten in Nederland. 
Gezien echter de samenstelling van de huidige Tweede Kamer en de signatuur van het nieuwe 
Kabinet zijn hierin wijzigingen te verwachten. 
 

 
Wijzigingen: 
De gemeentebesturen de bevoegdheid ontnemen de zondagsrust te verordenen maar dit onderdeel 
te laten zijn van landelijk regeringsbeleid.  
Hetgeen hieraan in positieve zin bijdraagt is dat in steeds meer gemeenten reeds afscheid is genomen 
van deze zondagsrust.  
Een positieve ontwikkeling, die ik toejuich. 
 

 
Het is ook niet te verdedigen dat vanuit een gemeentebestuur of vanuit een geloofsgemeenschap een 
verplichte rustdag wordt voorgeschreven. 
Een collectieve rustdag, een dictaat voor let wel àlle inwoners van een/onze gemeente: gelovige 
inwoners, niet-gelovige inwoners, gelovige inwoners 
met een ander geloof waarbinnen als rustdag de vrijdag en de zaterdag is benoemd.  
Hetgeen drie rustdagen per week zou inhouden, het moet niet gekker worden.  
 

 
Als burgers vanuit hun geloofsovertuiging de zondag als hun rustdag kiezen en naar de kerk gaan, 
dan is dat te respecteren.  
Opgegroeid in Venlo in het katholieke Limburg begrijp ik deze kerkgang als geen ander.  
Met ons gezin bestaande uit zes kinderen en vader en moeder gingen we op zondag naar de hoogmis, 
we deden de communie en gingen biechten. 
Toen ik wat ouder werd, ging studeren en mijn mening ging vormen, heb ik afscheid van het 
geloof genomen. 
En met eigen normen en waarden probeer ik een goed mens te zijn. De kerk als instelling heb ik 
hierbij niet meer nodig.  
Ik ken vele leeftijdsgenoten, ook hier in onze gemeente en in de regio, die er zo over denken. 



 
Geen problemen met de zondagse kerkgang dus, maar wel met het op slot zetten van de 
gehele gemeente gedurende 24 uur. 
Theater dicht, museum dicht, bioscoop dicht, niet in clubverband sporten, café dicht, geen 
muziek/harmonie in de straat, winkel dicht, dorpshuis dicht,  
ijssalon dicht, bibliotheek dicht, toeristen vinden gesloten deuren,…en zo kan ik nog wel even 
doorgaan.  
Inwoners die op zondag de bovengenoemde mogelijkheden willen ervaren, ervan willen genieten, 
wordt dit ontnomen door de verordening tot zondagsrust,  
ingesteld door het gemeentebestuur en hierin aangespoord en aangestuurd door een 
geloofsgemeenschap en haar dominees.  
 

 
Laat onze inwoners zèlf bepalen of men rust wil nemen en zo ja, wanneer en op welke wijze deze in 
te vullen. 
Maar laat het dictaat en de collectieve oplegging achterwege. 
 

 
In Neder-Betuwe wordt het dan vast gezelliger!! 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet,  
  
Harry Kuyper 
 


